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ONDERWEG 

Door:  Ds. Dick Steenks  : ds.steenks@kpnmail.nl  

edere dag bemerk ik het; het levensverhaal van Jezus, de weg die hij ging door het lijden naar 

het leven. Dit leven raakt ons leven iedere dag. De ontsteltenis en duisternis van ‘Goede 

vrijdag’, de eenzaamheid van ‘Stille zaterdag’ en het diepe verlangen naar het weer mogen 

opstaan opdat het voor u en jou opnieuw ‘Pasen’ zal zijn. Wat zijn er veel periodes in ons leven 

waarop deze drieslag van toepassing is. 

De ‘vrijdag’ kan herkend worden in de scheiding van wat je lief was. Je partner, je kind, ouder of 

vriend, de plotsklaps afstand moeten doen van je gezondheid, van het werk wat je zoveel 

voldoening gaf. Het afscheid nemen van toekomstdromen. Ja, dan kan er een duisternis vallen 

over jouw ‘land’. Er is veel wat een mens kan verdrukken. Soms ligt de oorzaak hiervan bij onszelf, 

op andere momenten wordt het ons door anderen aangedaan, en dan weer is het er ‘zo maar’. Je 

kan je van God en mensen verlaten voelen in je ziekteproces, in je rouw, in je eenzaamheid, en 

vul maar aan. Het is ook nog maar de vraag of een mens ooit zonder opstandigheid tot opstanding 

kan komen. In de lijn van de Psalmen, Job, en zoveel Bijbelse anderen, denk ik dat het één niet 

zonder het ander kan.  

En dan ‘Stille zaterdag’, deze ‘dag’ duurt vaak langer dan ons lief is. Het verkeren tussen de pijnlijk 

schrijnende herinneringen en het diepe verlangen naar verlossing. Verlangen om te staan in het 

volle licht, waarachtig Licht, het Licht van de Paasmorgen. Verlangend naar een nieuwe start. Het 

kan stil zijn, onaangenaam stil zijn op ‘Stille zaterdag’. Eens hoorde ik een vrouw deze woorden 

uitspreken: ‘Het is lang Stille zaterdag geweest in mijn leven, maar nu kan ik zeggen dat ik mijn 

leven als Pasen ervaar, ik mocht weer opstaan.’ Op jonge leeftijd kwam haar man plotseling te 

overlijden. Zij bleef alleen achter met hun kind. Ineens ervoer ze hoe haar levensweg een 

lijdensweg werd. Na veel moeite kwam er gaandeweg weer perspectief en werd het na een lange 

‘dag’ in haar leven weer ‘Pasen’. Er kwam weer moed en vertrouwen om op te staan. Het maakte 

destijds diepe indruk op me. Dat Jezus’ laatste deel van zijn levensweg voor haar zo herkenbaar 

was in haar eigen leven. Mogelijk was het de eerste keer dat mijn ogen opengingen voor dergelijk 

‘doorleefd’ geloof. Het heeft hoe dan ook een grote invloed gehad op hoe ik de rijkdom van de 

bijbel sindsdien tot me laat komen. Abstracte ‘waarheden’ raken mij niet, maar alleen als ik het op 

deze manier tot dicht op mijn huid durf te laten komen, alleen dan kan mijn hart geraakt worden 

en mijn hoop gevoed worden door datgene wat werkelijk waar is.  

Ik ervaar mezelf als ‘Paasgelovige’. Het wonder van Pasen is voor mij dé ultieme doorwaadbare 

plaats naar God. Het verhaal van Jezus’ lijden en opstanding heeft een verstrekkend karakter, en 

juist hierdoor is het mogelijk om perspectief te blijven zien. Een nieuwe start is mogelijk, ook al 

dacht je dat er geen kans meer voor jou zou zijn. 

Maar wat is opstanding? Misschien is het je wel eens opgevallen dat engelen in de bijbel een 

stopwoord lijken te hebben, zodra ze aan mensen verschijnen. Dit stopwoord is: ‘Sta op!’  

Engelen hebben een St(a)op- woord! Treffend weergegeven in o.a. Genesis 21: 18, als Hagar in 

de woestijn van haar leven haar kind, haar toekomst, geen water meer geeft en dreigt uit te 

drogen. God gaat niet in op haar bitterheid, maar biedt haar het beste medicijn wat mogelijk is. 

De engel van God zegt: ‘Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem!’ 

Geen wonder dat Jezus zijn genezingen ook regelmatig met dergelijke St(a)op- woorden 

bekrachtigt: ‘Sta op’, ‘Houd moed’, ‘Strek uw hand uit’ enz. De mens die zo wordt aangesproken 

wordt niet bevestigd in de rol van slachtoffer maar als iemand die in Gods kracht tot heel veel in 

staat is. In het opstaan te midden van onze woestijnervaringen wordt Gods krachtigste weerwoord 

tegen alle lijden zichtbaar: ‘Opstanding! Sta op, ga op weg en onderweg zal je wel merken dat ik 

er ook voor jou zal zijn! 

I 
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VAN DE REDACTIE 

door:  Lia Hulsbos  

: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

Pasen 

oor u ligt de nieuwe wijkbrief. Deze 

keer weer voor iedereen gedrukt, een 

document om ter hand te pakken en 

rustig te lezen. Een brief waarin Pasen 

centraal staat. 

Pasen, het feest van de opstanding. 

Het graf is open, Jezus is opgestaan.  

Hij wil ons leren, dat wij vol goede moed  

en met liefde voor elkaar  

na Pasen verder mogen gaan. 

We hopen dat iedereen zich hierdoor gesterkt 

weet. 

 

Een vriendelijke groet van Erik Vingerling,  

Lex Nagtegaal en Lia Hulsbos. 
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UIT LIEFDE VOOR JOU 

Door: Marjolein Attasio namens Diaconie 

: diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

at is het thema van de 40-dagentijd dit 

jaar. Uit liefde voor jou. Wat een 

mooie boodschap! Jezus stierf aan het 

kruis, uit liefde voor jou. Met Pasen vieren we 

dat Hij ook weer is opgestaan. Uit liefde voor 

jou!  

We hebben het afgelopen jaar veel ellende 

gezien en er zijn veel acties op touw gezet om 

de nood te lenigen. Denk aan de acties voor 

ons wijkdoel Ronoylion, waarvoor u allen diep 

in de buidel hebt getast. De acties voor 

Oekraïne leverde ook een groot bedrag op. 

Veel mensen hebben hun onnodige 

compensatie voor de hoge energiekosten aan 

een goed doel geschonken. De kratten voor 

de voedselbank waren nog nooit zo vol. En 

recentelijk de extra collectes voor de 

slachtoffers van de aardbevingen in met name 

Syrië. We worden stil van zoveel 

goedgeefsheid. U heeft royaal gegeven, uit 

liefde voor hen die dat zo goed kunnen 

gebruiken. 

U laat dus zien dat u kunt geven. Maar kunt u 

ook ontvangen? Of vragen? Wij zien bij de 

diaconie dat er maar weinig mensen een 

beroep op ons doen. Dat komt deels doordat 

het sociale stelsel in ons land behoorlijk goed 

functioneert. Maar er moeten nu toch ook 

mensen zijn die buiten alle regelingen vallen? 

Die net te veel verdienen voor de compensatie 

voor de hoge energiekosten. Die net te veel 

verstoken in hun niet-geïsoleerde woning, 

zodat het prijsplafond te vroeg bereikt wordt. 

Die net te veel verdienen om voor de 

voedselbank in aanmerking te komen. Naar 

die mensen zijn wij op zoek.  

Maar het blijkt dus dat juist deze groep het 

moeilijk vindt om hulp te vragen. Ze hebben 

toch een baan, een dak boven hun hoofd? Ze 

moeten er toch zelf ook zien uit te komen? En 

hulp vragen? Daar schamen ze zich misschien 

voor, dat durven ze niet, of ze weten de weg 

niet. Kunt u ze helpen de weg naar de diaconie 

te vinden? Uit liefde voor hen? 

Wat zou het mooi zijn als we alle mensen dat 

kunnen geven wat ze nodig hebben! Dat hoeft 

niet materieel te zijn, want er zijn genoeg 

mensen die snakken naar een praatje, een 

kaartje, een beetje aandacht. Nodig deze 

maand eens iemand uit aan tafel. Dat kleine 

beetje aandacht kan een wereld van verschil 

betekenen voor iemand die eenzaam is.  

We collecteren in deze 40- dagentijd ook voor 

het KIA project in Moldavië. In Moldavië 

trekken veel mensen naar het buitenland 

vanwege de slechte economische situatie in 

het land. Daardoor blijven veel jongeren en 

ouderen achter in de dorpen. MCA (Moldovan 

Christian Aid) traint de jongeren zodat zij op 

hun beurt de ouderen kunnen ondersteunen. 

Dit heeft een hele positieve uitwerking op 

zowel de jongeren als de ouderen. De 

jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen 

voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel 

van eigenwaarde. Zij krijgen een training en 

een deel van hen doet mee aan de Summer 

school. De ouderen krijgen ondersteuning en 

zijn blij met de aandacht die er is, want zij 

hebben veel te maken met eenzaamheid. Het 

lijkt misschien voor ons wat ver van ons bed, 

maar ook deze mensen hebben recht op onze 

steun. Vergeet u daarom niet uw spaardoosje 

in te leveren? Bedankt!! 

 

 

 

D 
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ACTIE KERKBALANS 2023 

Door:  Hans van Rossum, namens de wijkkerkrentmeesters en Martin Huijer   

: hrossum@gmail.com 

 

 

edurende de afgelopen drie jaar waar wij te maken hadden met corona bleven de bijdragen 

aan onze diaconie en de inkomsten van onze wijkkerk gelukkig goed op peil. Sterker nog, 

de collecte-opbrengsten waren de afgelopen drie jaar fors hoger dan voorheen. Vooral ook 

de vele noodzakelijke diaconale hulpacties zijn goed door u bedacht. Denk aan de inzameling voor 

de mensen in Oekraïne, Syrië en, dichter bij huis, Stichting Leergeld. U hebt in onze koude wereld 

weer uw warme hart getoond, keer op keer. 

Het afgelopen jaar was het bedrag dat we nodig hadden om aan onze verplichtingen binnen de 

wijkgemeente te kunnen voldoen door de wijkkerkrentmeesters begroot op € 159.000. Uiteindelijk 

is er zelfs € 162.000 ontvangen. Nu ben ik van nature optimistisch ingesteld en elk jaar kon ik 

vanuit mijn hart en gezien mijn ervaringen met onze mensen oprecht zeggen: Houd moed, het 

komt goed. Dat was dan vooral op momenten dat er ergens halverwege het jaar nog een 

achterstand van 10% in de toezeggingen van de actie Kerkbalans te zien was. Voor de actie 2023 

had ik voor het eerst in al die vele jaren dat ik uw wijk dien als kerkrentmeester een onzeker gevoel 

of wij het gehaalde doel wel zouden kunnen bereiken. Dat gezien de zorgwekkende situaties van 

toenemende armoede in het land. Ik heb die gedachte uiteraard steeds voor mijzelf gehouden, 

naar buiten toe bleef ik altijd optimistisch en hoopvol. De huidige inflatie is enorm voor onze 

begrippen. Een grote groep mensen, waaronder dus ook (oudere) leden van onze wijkgemeente, 

ontvangt alleen AOW of daarnaast hooguit nog een klein pensioen. Maar weinigen hebben het geld 

voor het oprapen. Alles is nu zo duur geworden, van energie tot het dagelijks voedsel dat we toch 

nodig hebben en die paar tientjes extra AOW per januari kunnen die hogere prijzen niet ongedaan 

maken. De kerkrentmeesters zijn zich dit alles terdege bewust. De begroting voor 2023 is dan ook 

keer op keer opnieuw opgesteld om zo zuinig en verantwoord mogelijk om te kunnen en willen 

gaan met uw bijdrage. Maar ja, de energieprijs is ook voor onze kerken gestegen van € 0,76 naar 

€ 2,16 per m3. Ook het noodzakelijk onderhoud aan het kerkgebouw wordt niet voordeliger over 

de jaren heen en geen onderhoud plegen betekent achteruitgang. Uiteindelijk hebben wij een 

bedrag op papier gezet van € 156.000 en dat moest voldoende zijn. Kunt u zich voorstellen hoe 

blij en opgelucht wij zijn omdat u op de Tijdelijke peildatum van 10 maart 2023 al een bedrag heeft 

toegezegd van € 150.000. We hoeven dus ‘nog maar’ € 6.000 te gaan. Dat is geen 10% achterstand 

zoals voorheen meestal gebruikelijk ergens in juni. 

Ik moest onwillekeurig even denken aan de mooie woorden van vroeger die tijdloos zijn: Waar 

Liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen…  

De ervaring met u leert dat het restantbedrag er zeker ook gaat komen. Wat meer kan ik schrijven 

dan u oprecht te bedanken voor uw blijvende steun zodat wij als wijkgemeente met onze 

wijkpredikant Dick Steenks een nieuw jaar samen kunnen zijn.  

G 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

Door:  Marco Molendijk, Scriba  : scriba@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

oals bekend is in de gemeente, zijn de kerkenraadsvergaderingen verdeeld in zogenaamde 

kleine kerkenraadsvergaderingen en brede kerkenraadsvergaderingen. In de kleine 

kerkenraad is naast de voorzitter (Kees Abrahamse), de wijkpredikant (ds. Dick Steenks ) 

en de scriba (Marco Molendijk) ook vanuit elk gremium1 een vertegenwoordiger aanwezig. Te weten 

vanuit pastoraal beraad (Hans van Dijke), taakgroep pastoraat (Ger in ’t Veld), diaconie (Marjolein 

Attasio), werkgroep eredienst (Tineke van der Leer), communicatie en pr (Corien Simpelaar) en 

kerkrentmeesters (Aad Smit). De kleine kerkenraad komt tienmaal per jaar bijeen om lopende 

zaken te bespreken en de vergaderingen van de brede kerkenraad voor te bereiden. 

De brede kerkenraad, waarin alle ambtsdragers zitting hebben, komt viermaal per jaar bijeen 

waarvan tenminste eenmaal per jaar een specifieke thematische kerkenraad. Zowel de 

vergaderingen van de kleine- als de brede kerkenraad zijn openbare vergaderingen en in principe 

toegankelijk voor alle gemeenteleden als toehoorder. De vergaderdata zijn terug te vinden op de 

agenda in de kerkbode, alsook op de website. 

Op donderdag 9 maart is de brede kerkenraad in vergadering bijeengeweest. Dit betrof een thema 

kerkenraadsvergadering. 

Na de liturgische opening door de voorzitter wordt de kerkenraad geïnformeerd over de financiële 

positie van onze wijkgemeente. Op dit moment is er € 150.000 toegezegd middels de actie 

Kerkbalans, begroot is € 156.000. Ook werd de begroting van 2023 besproken en teruggekeken 

op het jaar 2022. Vervolgens werden diverse mededelingen gedaan vanuit de werkgroep eredienst, 

waarbij de aandacht lag op het gospelconcert van 24 maart en de vieringen in de Stille Week. Tot 

slot zijn er nog een aantal mededelingen vanuit de wijkpredikant. 

Het tweede gedeelte van de vergadering werd besteed aan het thema: “Wij de kerk”. Naar 

aanleiding van de zogenaamde Nashville verklaring in 2018 heeft de toenmalige kerkenraad 

besloten om onze gemeente aan te melden bij Wij de Kerk om hiermee duidelijk te maken dat wij 

nadrukkelijk afstand nemen van deze verklaring en willen uitdragen dat wij een open gemeenschap 

zijn waar eenieder van harte welkom is, God is er immers voor iedereen! Als gasten zijn aanwezig 

Evy van der Linden en Esra van den Ende. Zij vertellen vanuit hun eigen ervaringen hoe zij in onze 

gemeente gastvrijheid en acceptatie hebben ervaren. Beiden beoordelen dit als zeer positief. Na 

het gesprek met Evy en Esra is de kerkenraad met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van een 

drietal stellingen. Het waren zeer goede en positieve gesprekken.  

Vanuit elke stelling werd een plenaire terugkoppeling in de kerkenraad gedaan. Onze voorzitter zal 

een en ander verder uitwerken zodat hier verder over doorgesproken kan worden en ook een 

terugkoppeling aan de gemeente gegeven kan worden, 

Op dinsdag 18 april is een gemeenteavond gepland (zie oproep elders in de Wijkbrief) waarin u 

wordt bijgesproken vanuit de diverse gremia en ook zal mevrouw Paula Blokhuis van Wij de Kerk 

een presentatie geven. Nadere informatie volgt te zijner tijd. 

 

1 Gremium is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar een groep mensen die samenwerken om een 

bepaald doel te bereiken. 

Het is een woord dat afkomstig is uit het Latijn en letterlijk "vergadering" betekent. Een gremium kan bestaan 

uit experts of andere gerespecteerde individuen die bij elkaar komen om over een bepaald onderwerp te 

praten en beslissingen te nemen. Gremia kunnen worden gevonden in allerlei verschillende instellingen en 

organisaties, zoals bedrijven, overheidsinstanties, universiteiten en meer. Soms wordt het woord gremium 

ook gebruikt om te verwijzen naar een adviesraad of een andere soort adviesgroep. 

Z 
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DIENSTEN STILLE WEEK EN PASEN 

Door:  Ds. Dick Steenks  : ds.steenks@kpnmail.nl  

r is een Duits Marialied uit de 15e eeuw dat ons vanuit het perspectief van Maria, de moeder 

van Jezus, indringend bepaalt bij waar we in de Stille Week staan die vanaf Palmzondag 2 

april begint.  

 

Jezus zou van zijn moeder gaan, de grote, heilige week brak aan. 

Toen voelde Maria diepe smart, en zij vroeg haar zoon met treurend hart: 

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Zondag wel zijn? 

"Zondag rijd ik in een koningsstoet met palmen en kleden gespreid voor mijn voet." 

Ach zoon, mijn liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Maandag wel zijn? 

"Maandag dan ben ik een bedelman, die nergens een toevlucht vinden kan." 

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Dinsdag wel zijn? 

"Dinsdag ben ‘k een profeet en geef aan hoe aarde en hemel zullen vergaan." 

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Woensdag wel zijn? 

"Woensdag word ‘k door verraad bezocht en voor dertig zilverlingen verkocht." 

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Donderdag zijn? 

"Donderdag zit ik in een zaal, nu als offerlam, bij het Avondmaal."  

Ach kind, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Vrijdag wel zijn? 

"Ach moeder, ach liefste moedermijn, kon U die Vrijdag verborgen zijn!" 

Ach kind, ach liefste Jezu mijn, waar zal je de heilige Zaterdag zijn? 

"Zaterdag ben ‘k als slapend zaad, dat heel de aarde ontbloeien laat! " 

 

In deze Stille Week zijn er op maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april vespers in de 

Ontmoetingskerk vanaf 19.00 uur. Op Witte Donderdag 6 april, gedenken we het Laatste 

Avondmaal door zelf brood en wijn met elkaar te delen. Ook deze dienst begint om 19.00 uur. 

Aansluitend is er vanaf 20.30 uur de mogelijkheid om met elkaar naar The Passion te kijken. Na 

afloop hiervan is er gelegenheid om nog even na te praten.  

Op Goede Vrijdag 7 april lezen we met elkaar het lijdensverhaal. Ook deze dienst begint om 19.00 

uur.  

Op de Stille Zaterdag houden we ’s avonds de Paaswake en delen we in het Opstandingslicht. Deze 

dienst begint om 22.00 uur.  

En dan op de heilige Paaszondag vieren we het Paasfeest vanaf 10.00 uur en mogen wij allen met 

Jezus opstaan uit dorheid en doodsheid, uit schuld en schaamte, bevrijd tot vreugde en vrolijkheid. 

Een nieuw en opgewekt begin!  

Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

dat Hij is opgestaan, 

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

waar wij ook staan of gaan. 

(Lied 642 : 1) 

 

  

E 
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EXPOSITIES WERKGROEP KERK EN HOBBY 

Door:  Lex Nagtegaal :  078 6183 864 / Dickie Trumpie : 078 6175 719 

: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

 

 

 “AAN TAFEL!” is het jaarthema van de Protestantse Kerk in 

Nederland dit seizoen. De werkgroep Kerk en Hobby is hiermee aan 

de slag gegaan om dit onderwerp uit te beelden. 

 

Nog tot 11 mei is deze expositie te bekijken, vanaf die datum staat 

alweer een nieuw onderwerp in de steigers:  

“ALLES WAT GROEIT EN BLOEIT” 

Onze werkgroep bestaat al ruim 30 jaar uit enthousiaste hobbyisten van binnen en buiten de 

Ontmoetingskerk. Een paar keer per jaar komen zij bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, ideeën 

te bespreken en wordt een thema uitgekozen waar iedereen mee aan de slag kan gaan.  

De resultaten worden gedurende een aantal weken tentoongesteld in de Ontmoetingskerk. Elke 

hobbyist heeft zijn of haar eigen techniek (Aquarel, Keramiek, 3 D-vorm, Acryl of Olieverf, Pastel, 

Fotografie, Speksteen, Textiel, Art-journal, Pyrografie enz.).  

Bekijk onze creaties, de daarbij vermelde teksten en schrijf uw bevindingen in het gastenboek van 

de werkgroep.  

Bezichtiging:  

Elke zondag voor en na de kerkdienst, tijdens de openingsuren van de kerk of op afspraak.  

 

Wilt u ook meedoen met deze groep?  

Wij zoeken nog mensen met een creatieve hobby ter aanvulling van onze werkgroep.  

U bent altijd van harte welkom! 
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WOK 

Door:  Herman Riet, : 078 6183 943 / Marcus van Driel ,  📱: 06 1149 5383   

: wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

n oktober 2017 zijn we gestart met de wandelactiviteit WOK 

(Wandelen OntmoetingsKerk). Het zijn korte wandelingen 

van ca. 6 km, twee keer per maand op de 1e en 3e 

woensdagmiddag. Inmiddels doen we dit voor het 6e seizoen en 

beginnen we binnenkort aan de 70e wandeling!  

Het startpunt is tevens eindpunt van een wandeling en is met 

openbaar vervoer bereikbaar. 

De afgelopen maanden liepen we met gemiddeld 20 wandelaars 

langs veel bekende en minder bekende plekjes op ons eiland, 

door de natuur en langs monumenten; van Wilgenwende tot 

Nieuwe Biesbosch en van Klein Amstelwijck tot Lange IJzeren 

Brug.  

Voor de resterende maanden van het seizoen 2022/2023 

hebben we de volgende wandelingen gepland. 

• 5 april Cannemanspolder - Vlinderbos - 14.00 uur 

vanaf de Ontmoetingskerk  

• 19 april Papendrecht met gezicht op Dordt - 14.00 uur 

vanaf het Veer Papendrecht (buslijn 10) 

• 3 mei ‘Wolbrandskerke’ en parken Overkamp en 

Dubbelmonde - 14.00 uur vanaf het Albert Schweitzer 

Ziekenhuis (lijn 7) 

• 17 mei ochtendwandeling met aansluitend lunch in Het 

Tuinhuis - 11.00 uur vanaf ingang Sterrenburgpark aan De 

Jagerweg, nabij bushalte Sterrenlanden (lijn 5)  

Iedereen die zin heeft om mee te wandelen, welkom! Vooraf 

aanmelden is niet nodig, behalve voor de afsluitende wandeling 

met lunch.  

De stadsbus of eigen fiets brengt je bij het beginpunt waar we 

ons verzamelen. In Kerk op Dordt worden onder de wijk 

Ontmoetingskerk de wandelingen aangekondigd. 

Geïnteresseerde wandelaars houden we ook op de hoogte via 

hun e-mailadres als dat bij ons bekend is. Tevens geven we 

ongeveer een uur voor vertrek per e-mail door of de wandeling 

wel of niet doorgaat, bv. door de weersomstandigheden.  

I 
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WANDELEN MET JE GEMEENTE 

Door:  Herman Riet : 078 6183 943 : wandelen@ontmoetin gskerk-dordrecht.nl  

e zomer is weer in aantocht. 

Dat betekent dat er weer 

zes zaterdagwandelingen op 

komst zijn van ca. 20 km. 

Deze zullen plaatsvinden op de 

laatste zaterdag van de maanden 

april, mei, juni, juli, augustus en 

september.  

Alle wandelingen vinden in Noord-

Brabant plaats.  

We volgen het Kloosterpad, een 

route langs kerken, kloosters en 

kapellen. Sommige van deze zullen 

we ook bezoeken. We doen o.a. de 

dorpen Megen, Ravenstein, Grave, 

Beers, Cuijk, Boxmeer, Sint 

Anthonis, en Gemert aan.  

Vele routes gaan over onverharde 

paden, wat bij sommige 

weersituaties wat zwaar kan zijn, 

maar toch ook uitdagend. 

We vertrekken steeds vanuit 

Sterrenburg rondom 8.00 uur met 

auto’s d.m.v. carpooling. Meestal 

zijn we rond 17.30 uur weer terug 

in Dordrecht. Onderweg hopen we 

altijd een horecagelegenheid aan te 

treffen, waar we koffie/thee (met 

gebak) nuttigen.  

Onderweg vinden onderling vele 

gesprekken plaats over lichte en 

zware onderwerpen. Kortom het zijn 

altijd gezellige dagen. Dit wordt ons 

20e seizoen. In de twee coronajaren 

hebben we wat minder gelopen. 

In het Kerkblad worden de vooraankondigingen 

gedaan van de wandelingen. Degenen die het 

Kerkblad niet hebben, kunnen contact 

opnemen met mij (adres staat onder dit 

artikel) voor verdere informatie. Vaste 

wandelaars worden via de mail op de hoogte 

gehouden. Nieuwe wandelaars verzoek ik hun 

emailadres aan mij door te geven. Dan krijgen 

zij ook op tijd de nodige informatie.  

D 
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NIEUWS VANUIT DE JEUGD 

Door:  Jeugdteam : jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

e eerste maanden van 2023 zijn weer voorbij gevlogen! We hebben 2022 afgesloten met 

een pubquiz tijdens de kerstvakantie. Hieronder volgt het verslag van Mirjam: 

 

Midden in de kerstvakantie een pubquiz in de ochtend. Geen bier en wijn, maar lekkere koffie/thee, 

limonade en veel gezelligheid. De ontmoetingsruimte zit gezellig vol en ook al is Sinterklaas allang 

weer weg: Vol verwachting klopt ieders hart. Wat gaan we allemaal voor vragen krijgen en weten 

we wel genoeg? 

Jong en oud (de leeftijden zijn tussen de 7-90 jaar) zit in groepjes aan de tafels. Dan kunnen we 

beginnen aan de zelfgemaakte en bedachte quiz (waarvoor veel dank aan Daniëlle voor het vele 

voorwerk, meedenken en in elkaar zetten) 

Toen mocht mijn lieftallige assistent de dia's starten. We trappen af met een rondje vragen over 

de ruimte. Sterren en planeten alles kwam voorbij. Net voor de pauze kwam mijn eigen favoriete 

ronde. Speciaal door Daniëlle en mijzelf op de blokfluit gespeelde liedjes. Maar ja als je nog maar 

net 2 blokfluit-lessen hebt gehad….dan klinkt het niet zo fantastisch. Zie dan nog maar een melodie 

te herkennen. (We hebben onze kunsten aangeboden bij Dick Steenks voor bij een kerkdienst, 

maar daar is hij nog steeds over aan het nadenken) Ook de rondes over culinair en flora/fauna 

mochten natuurlijk niet ontbreken.  

In de pauze zijn we erg verwend met koffie, thee, limonade en wat lekkers. De tussenstand was 

toen dat veel groepjes dicht bij elkaar zaten, dus de spanning ging na de pauze gewoon door. De 

vragen rondes Wie/wat staat er op de cartoon, sport (velden), geschiedenis/cultuur kwamen 

voorbij. Helaas kwamen we erachter dat niet Cor den Dopper met een boekenkist uit Loevestein 

was ontsnapt, maar dat dat natuurlijk Hugo de Groot moest zijn. Als afsluiter bekende 

wereldoriëntatie punten, maar wie herkent het opera house in Australië als hij wordt uitgebeeld 

met croissants?  

Het werd zelfs zo spannend dat onze laatste bij-benaderingsvraag ook gespeeld moest gaan 

worden, want twee groepen stonden gelijk. De vraag was: Hoe hoog is de hoogste sneeuwpop ooit 

gemaakt? 2 Antwoord onderaan de 

bladzijde)  

En ja hoor, er was een winnaar. Zij 

werden beloond met lekkere chocolade, 

en ook de 2e prijs werd blij in ontvangst 

genomen.  

Ik heb mijzelf die middag even Linda de 

Mol mogen voelen! Ik kan u zeggen, ik 

heb er erg van genoten, dus ik hoop dat 

we dit nog een keertje kunnen herhalen 

en dat we u/jij allemaal dan weer zullen 

zien.  

Met blije groet, Mirjam Vingerling 

 

  

 

2 Antwoord van de sneeuwpop: iets meer dan 38 meter hoog. 

D 
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HOTSPOT 

Zaterdag 14 januari hebben we 2023 ingeluid met het ‘Nieuwjaars 

Hotspot spellenbuffet’, dat is een hele mond vol figuurlijk èn dat 

was soms ook letterlijk zo 😉 

De opzet van de avond was dat er naast samen eten ook spelletjes 

gedaan konden worden zodat je gemakkelijker ook met anderen aan 

tafel zit en in gesprek raakt.  

Rond 17 uur komt iedereen binnendruppelen, verschijnen spelletjes 

als UNO op tafel, glijden de sjoelstenen door de sjoelbak en wordt er 

tafelvoetbal gespeeld; een kakafonie aan gezelligheid vult de 

Ontmoetingsruimte. 

Tegen 18 uur is alles klaar bij het buffet en toosten we nog even 

officieel met elkaar op een mooi 2023! 

 

 

De HOTSPOT-koks hadden gezorgd dat er allerlei lekkere dingen 

op de buffettafels uitgestald waren. Zo was er o.a. verse soep, 

pizzabroodjes, hartige muffins & taarten, broodjes en nog veel 

meer. Als verrassingsdessert was er homemade brownie met 

karamelsaus gemaakt door Jenneke geserveerd met thee of koffie. 

 

 

 

Na het dessert stond er nog één verrassing op ons te wachten….. 

een TORENHOGE afwas!! Gelukkig maken vele handen licht werk en 

was deze berg zo weer schoon in de kast gezet.  

Wederom een supergeslaagde avond!! 

 

 

HULP GEZOCHT…. niet voor de afwas maar… 

als je graag bakt, kookt, een leuk idee hebt of gewoon graag wilt helpen met een HOTSPOT-avond 

laat het ons dan weten.  

Laat je vooral horen bij het jeugdteam via één van de onderstaande contactmogelijkheden want 

wij kunnen jullie hulp goed gebruiken bij het organiseren en realiseren van deze avonden.  

 jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

Whatsapp  06-15502032 (Daniëlle Kadijk)  

Voor de zomervakantie komt er nog een HOTSPOT-avond, de datum en invulling is nog niet bekend 

maar volgt t.z.t. via de bekende kanalen. 
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CHURCHCHILLCLUB 

En ook de maandelijkse CCC-avonden hebben bij het 

uitkomen van deze wijkbrief alweer drie keer plaatsgevonden. 

We hebben spelletjes gespeeld als Wie ben ik? en Pictionary. 

Een hele bijzondere variant, want met de digitale pen schrijf 

je in de lucht, en kun je zelf niet zien wat je tekent! Dat 

zorgde voor een extra uitdaging én veel plezier. 

 

Ook hebben we onze jaarlijkse CCC tafeltennis en 

tafelvoetbaltoernooi weer gehouden. De hele avond werd er 

fanatiek gedraaid met de voetbalpoppetjes en gepingpongd 

(wist je dat dit trouwens ook prima met een houder met 

klittenband gaat, bij gebrek aan een batje?) 

 

Uiteindelijk waren er twee winnaars: Ruben won de 

tafeltennisfinale en Frank mocht zichzelf voor de tweede keer 

op rij CCC tafelvoetbal kampioen noemen! 

 

Wil je ook eens een ChurchChillClub (oftewel CCC)-avond meemaken en ben je tussen de 10-16 

jaar? Stuur een mail naar: jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl en we zorgen dat je op de 

hoogte blijft van alle CCC-activiteiten!  

De volgende data staan al gepland: 

Vrijdag 14 april 

Vrijdag 12 mei 

Vlak voor de zomervakantie wordt er nog een afsluiting van het seizoen 

gepland op een zaterdagmiddag. Deze datum wordt tzt verspreid via 

de bekende kanalen (Facebook, Instagram, tienerapp) 

 

 

Eindexamenactie 2023 

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is voor scholieren van het Voortgezet Onderwijs de afsluiting 

van hun schooltijd. In de week voorafgaande aan de bekendmaking van de uitslag bieden wij de 

jongeren die staan ingeschreven bij onze wijkgemeente en eindexamen hebben gedaan een 

attentie aan. Een blijk van betrokkenheid vanuit de kerk naar onze jongeren. Indien u/jij namen 

kent van jongeren uit onze wijkgemeente die in mei/juni 2023 Eindexamen VMBO/MAVO/HAVO of 

VWO doen, geef dan de naam én het adres van de jongere door aan Marianne van Geldorp, via de 

mail: jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl.  
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KINDERDIENST XL 

EXTRA LANG, EXTRA GEZELLIG (voor kinderen van 4-12 jaar) 

Door:  Mirjam Vingerling   

edere 3e zondag van de maand is er een kinderdienst XL. 

We beginnen meteen om 10.00 uur (tegelijk met de kerkdienst) boven in de zaal. We 

bespreken de week van de kinderen. Wat hebben ze meegemaakt, was er iets speciaals in de 

afgelopen week dat je wil delen. We lezen een stuk uit de bijbel, dan praten we over wat we 

nu gehoord hebben. En hebben we het zelf wel eens meegemaakt of herkennen we dingen uit het 

verhaal bij onszelf? 

Daarbij is er natuurlijk ook plek om lekker te knutselen, tekenen, spelletje te doen en misschien 

wel een keertje bij lekker weer naar buiten te gaan of een beetje muziek te maken of een lied te 

zingen. 

Maar vooral is het een gezellig samen zijn met vriendjes en vriendinnetjes terwijl papa en mama 

de dienst kunnen bijwonen. Dus kan je niet alle zondagen komen zorg er dan toch voor om de 3e 

zondag wel te komen, want dan doen we vaak een beetje extra XL gezellig, grappig, gezamenlijk.  

 

HARTELIJK BEDANKT, namens stichting RONOYLION 

Namens de Diaconie   : diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

e afgelopen twee jaar heeft onze wijkgemeente Sterrenburg het project voor boeren en 

boerinnen gesteund in de Pantaron-bergketen op het eiland Mindanao van de Filippijnen. 

Het ging om een aantal dorpen, waar de graad van ondervoeding onder volwassenen en 

kinderen erg hoog was en waar jaarlijks verschillende hongermaanden waren. Dit alles als gevolg 

van onderontwikkelde landbouwmethodes en -kennis. Daarnaast was er een gebrek aan 

landbouwmateriaal en aan eigen zaaigoed. De boeren en boerinnen zijn deze afgelopen vijf jaren 

begeleid en ondersteund in hun ontwikkeling om tot meer productie en betere voeding te komen. 

Er is veel geïnvesteerd in landbouwkennis, in praktische trainingen en in materialen. Daardoor is 

de voedselzekerheid sterk verbeterd. 

Door aanpassingen in de coronatijd konden de trainingen gelukkig doorgaan, waardoor het project 

niet stil kwam te liggen.  

In de afgelopen twee jaar heeft u een 

grote bijdrage geleverd aan de trainingen, 

en zeker ook aan het verkrijgen van de 

materialen die er gedurende de trainingen 

werden aangeschaft. Wij noemen b.v. de 

waterbuffels, geiten en varkens, de 

mudboats, een bijdrage aan de 

rijst/maismolen, abacazaailingen, stekjes 

en zaden, kleine landbouwmaterialen, een 

handtractortje etc.  

Aan het eind van dit tweejarige project 

willen wij u hartelijk bedanken voor alle 

steun en het vertrouwen dat er gegeven is. 

I 

D 
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DE ONTMOETINGSKERK IN EEN APP OP SMARTPHONE OF TABLET 

Door:  Erik Vingerling/Corien Simpelaar  namens de werkgroep  

: kerkapp@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

at doe je allemaal op je smartphone? Of moeten we vragen, wat doe je niet op je 

smartphone?  

Een smartphone is voor de meeste mensen een onderdeel van leven geworden en je kan 

niet meer zonder. Alles wat je nodig hebt, heb je bij de hand. 

Van telefoonboek tot routeplanner, je bibliotheek om boeken 

te lezen, een muziekkast met je eigen discografie en je eigen 

bioscoop. Maar ook de bankzaken doe je op je telefoon, je 

stuurt even een tikkie, je houdt schema’s bij voor het 

hardlopen of fietsen, je houdt contact met vrienden en familie 

via Facebook en Instagram, je smartphone is onderdeel van je 

werk, etc. etc.  

Voor alles is wel een app te vinden. Voor de kerk hebben we nog geen app. Berichten van en over 

de kerk worden gedeeld via Kerk In Dordt, de Wijkbrief, de Zondagsbrief, Whatsapp, Facebook, 

Instagram en natuurlijk onze Website. Wat mooi als er een app zou zijn van de kerk. 

Bij deze willen we je informeren over: 

 De ontmoetingskerk APP 

Het is bijna zover… onze eigen ‘Ontmoetingskerk Dordrecht’ kerk-app! Een app van 

onze eigen Ontmoetingskerk. De ‘motor’ achter de app is een bewezen technologie 

van de kerk app bouwers van Donkey Mobile. Al ruim 250 kerk-apps zijn door hen 

gemaakt en zij zorgen dat de app werkt op Android en iOs telefoons, zorgen voor 

updates, zodat het ook zal werken met de nieuwste smartphones en voegen nieuwe 

functies toe. Tezamen met drie andere kerken in Dordrecht hebben we de stap genomen en worden 

er kerk-apps gemaakt voor deze kerken.  

 

 

Maar wat kunnen we nou eigenlijk met deze app?  

De kerk-app biedt veel aanvullende mogelijkheden. Met de nadruk op 'aanvullend': ook de 

bestaande manieren van contact en communicatie zullen een plaats houden; denk aan de Wijkbrief, 

de Zondagsbrief, de website en andere vormen van communicatie zoals email, facebook en 

Instagram. 

Verder is de kerk-app een plek waar je roosters kunt bekijken, kunt napraten over een kerkdienst 

of bijeenkomst, een marktplaats, etc. etc. 

  

W 
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Voordelen 

Welke voordelen zal de kerk-app bieden? 

• Snellere berichtgeving over (belangrijke) zaken in de gemeente. 

• Berichtgeving alleen naar de leden van een bepaalde groep (jeugdclubs, kerkenraad, etc). 

Berichten kunnen specifiek gericht worden aan de leden van een bepaalde groep. 

• Verspreiding van nieuwsbrieven (wekelijkse Zondagsbrief) maar ook andere belangrijke 

informatie. 

• Een “wie-is-wie” boek; iedereen kan zijn/haar eigen gegevens invullen en kiezen wat zij 

willen delen zoals foto, (mail)adres en telefoonnummer. Iedereen houdt zelf de eigen 

gegevens up-to-date; wijzigingen worden dus niet zichtbaar na een nieuwe geprint 

document of boekje. 

• Via de app is de kalender met alle activiteiten beschikbaar, maar zijn ook eventueel roosters 

zichtbaar. 

• Er kan via een collectetegoed in de app aan de wekelijkse collectes worden gegeven. 

• Naast de collectes in de erediensten kunnen er speciale inzamelingsacties via de app worden 

aangeboden (bijv Kerkbalans). 

Het leukste van de app is natuurlijk het sociale gedeelte! We zullen verschillende groepen maken, 

zoals bijvoorbeeld een marktplaats, een gebedspuntengroep, een groep voor de Millenials, de CCC, 

De Verdieping, WOK, en noem het maar op.  

Privacy 

Vanwege privacy zal de kerk-app alleen toegankelijk zijn voor leden van onze wijkgemeente. Nadat 

je de app hebt gedownload op je telefoon moet je je aanmelden met je naam en emailadres. 

Gebruik hiervoor je eigen persoonlijke mailadres, de app is helemaal gepersonaliseerd. Na het 

aanmelden wordt er gecontroleerd of je lid bent van Ontmoetingskerk Dordrecht. Je krijgt een 

berichtje als de goedkeuring is gedaan en je kunt de app gaan verkennen!  

Profiel 

Vervolgens kan je je je eigen profiel aanmaken: zo compleet als je maar wil. Leuk als je een foto, 

je verjaardag, je adres en wat leuke weetjes over jou toevoegt! Dit verschijnt in de ledenlijst die 

in de app zit. Iedereen uit de gemeente met de app kun je op zoeken in de ledenlijst. Zo wordt het 

ineens makkelijk om iemand een kaartje te sturen met zijn/haar verjaardag! Ook zit er een agenda-

functie in. Alle roosters staan dus in de app! Je ziet in één oogopslag welke voorganger aan de 

beurt is en wie de beamer bedient.  

Collecte 

Daarnaast wordt aan de collecte geven nog makkelijker! Het geven gaat via de app, maar dat 

wordt allemaal vanzelf duidelijk en gaan we nog uitleggen als we live zijn! Hierdoor zijn de 

collectebonnen op den duur niet meer nodig 

Tot slot 

Heb je een goed idee voor een groep? Stuur ‘m in en dan voegen we die vast toe! Ook is er één 

groep waar iedereen in zit. Hier plaatsen we berichtjes in die voor de hele kerk relevant zijn.  

Uiteraard gaan we iedereen helpen waar nodig zodat we echt met elkaar in de app contact kunnen 

hebben. Heb je er nog vragen over? Stel ze gerust aan een van ons! 

Zodra er meer bekend is over de beschikbaarheid van de app, en wanneer we ‘live’ gaan zullen we 

iedereen hierover informeren. 
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SAMEN GEMEENTE 

Door:  Hans van Dijke voorzitter taakgroep pastoraat  

n januari was het alweer twintig jaar geleden dat 

onze, toen nog Samen op Weg gemeente 

Sterrenburg besloot om ons kerk zijn in één 

gebouw te doen en dat dit gebouw voorlopig dan de 

Ontmoetingskerk zou zijn. Misschien weet u ook nog 

wel dat daarna is geprobeerd om op de plaats van de 

Morgensterkerk een nieuwe gezamenlijke kerk te 

bouwen maar dat dit uiteindelijk niet lukte.  

 

 

 

Nu, zult u misschien zeggen dat dit moment en de daaraan verbonden 

geschiedenis nou bepaald niet iets is om blijmoedig in herinnering te 

brengen. En u heeft gelijk, we hoeven niet te vieren dat we als gemeente 

zo waren gekrompen dat we toen in één kerk pasten. Maar het gaat mij 

er niet om ons verlies in herinnering te brengen. Maar wel onze 

veerkracht. Dat we ook toen als gemeente vooruitkeken en probeerden 

het besluit te gebruiken om meer samen kerk te worden. Niet samen 

één gebouw, even los van waar dat gebouw stond of zou komen, maar 

vooral: Samen één gemeente.  

 

Hoe ik dat zo zeker weet? Omdat ik deze week een boekje terugvond dat naar aanleiding van dat 

besluit gemaakt was door de jeugd van de toen nog Samen op Weg gemeente Sterrenburg. In dat 

nu twintig jaar oude boekje delen de kinderen en tieners van de Ontmoetingskerk en de 

Morgensterkerk met ons hun ideeën over hoe zij de kerk zien. Er werd geschreven, getekend, 

gedicht en geknutseld. Eenenveertig pagina’s tekeningen, uitspraken en visies. En soms nog heel 

fris en verassend actueel. 

 

We komen nog steeds samen in de 

Ontmoetingskerk. Niet meer als Samen 

op Weg gemeente maar als leden van de 

Protestantse kerk in Nederland. Maar 

hoe de kerk zou moeten zijn: Open, 

transparant naar buiten, dat je er God 

ontmoet, er wat leert (tijdens de preek 

opletten) en om te delen van wat je 

hebt. De kinderen en tieners van toen 

gaven het aan en dat delen we nog 

steeds.  

 

En terwijl ik door het boekje blader vraag ik mij af hoe het nu gaat met die schrijvers, tekenaars 

knutselaars en dichters, die visionaire jongeren van toen. Waar zijn ze? Verhuisd of nog in de wijk? 

Zijn ze nog lid van onze gemeente of inmiddels van een andere? Actief of passief?  

 

I 
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Maar hoe dan ook voor zover ze tot onze wijkgemeente behoren, zijn ze nu, twintig jaar later, wel 

allemaal deel van de doelgroep uit ons meest recente beleidsplan. Gemeenteleden tussen 25 en 

45/50 jaar en gezinnen met jonge kinderen. 

Gemeente zijn, vraagt meer van de leden dan dat we ons soms realiseren. Lees maar eens de 

vraag aan de gemeente na de Doop. Dan wordt gevraagd de dopeling te ontvangen in de gemeente, 

te dragen in gebed, samen Christus navolgen, openstaan voor de Geest, de weg van Gods 

Koninkrijk te gaan. Geloven mag dan een zaak van het hart zijn, als lid van de gemeente zijn we  

wel degelijk elkaars hoeders. Iets dat ons, de Kerk, in de geïndividualiseerde samenleving tot een 

buitenbeentje maakt.  

Met Pinksteren vieren we de geboorte van de Kerk als 

een plek en een gemeenschap waarvan we geloven dat 

je daar gezien en aangeraakt wordt/bent. Waar we 

elkaar zien, horen, aanmoedigen, opbeuren, oprapen, 

vasthouden, steunen en… loslaten in vertrouwen op 

onze Heer.  

Maar niet een plek waar we elkaar uit het oog 

verliezen. En als dat onverhoopt toch gebeurt elkaar 

dan toch weer opzoeken. Dat is de kern van ons 

beleidsplan en daar is ieder gemeentelid voor nodig.  

Misschien toch eens nagaan wie allemaal aan dat boekje heeft gewerkt.  

Vrolijk Pasen en Vurig Pinksteren.  
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DOMUS 

Door:  Irene Krenning   

: ibkrenning@kpnmail.nl  

omus is een opvanghuis voor dak- en 

thuislozen van het Leger des Heils. Het 

gaat veelal om mensen met een 

langdurige verslaving, psychiatrische 

problematiek, schulden, geen vaste 

woonplek, geen werk en geen netwerk. 

Allemaal hebben ze ooit een normaal leven 

gehad, maar zijn door allerlei vaak erg trieste 

omstandigheden op straat terecht gekomen 

en veelal verslaafd geraakt. 

Domus betekent Huis. De 24 bewoners 

hebben hier een thuis gekregen. Een plek die 

rust geeft en veiligheid biedt. Zij hebben allen 

een eigen kamer en eigen sanitair. Het 

uitgangspunt is de mensen structuur en een 

dagbesteding te bieden, maar dat blijft erg 

moeilijk. In een enkel geval maken mensen 

een nieuwe start, meestal niet geheel 

zelfstandig, beschermd wonen is één van de 

mogelijkheden. 

 

In augustus 2012 is Domus geopend en 

enkele maanden daarna werd ons via Ds. 

Kees Streefkerk gevraagd of wij iets konden 

betekenen voor de bewoners. In die tijd zat ik 

in de Diaconie en ben ik samen met Cune 

Hubers kennis gaan maken. Zo is het Koken 

bij Domus ontstaan.  

In het begin was het erg improviseren, er 

waren nauwelijks goede pannen en van 

borden en bestek was ook geen sprake, de 

bewoners moesten dat zelf vanuit hun kamer 

meenemen, maar dat klopte vaak niet.  

In 2016 hebben we een flinke donatie 

gekregen van De Stichting Rumfordse Soep 

Dordrecht. We hebben toen alles kunnen 

kopen wat we nodig hadden. We zaten toen 

ruim in de kookmaterialen, helaas is daar 

inmiddels wel het één en ander van 

verdwenen, maar ook wel weer aangevuld 

door Domus. 

Eén keer in de maand koken wij met een 

aantal mensen voor de bewoners. Normaal 

gesproken wordt het eten, dat van buitenaf 

komt, in de ovens opgewarmd. Máár als er 

vers gekookt wordt is dat uiteraard veel 

lekkerder en dat vinden de bewoners ook. Als 

wij komen worden we hartelijk begroet en 

komt de één na de ander even nieuwsgierig 

informeren wat we eten. Ook komen 

bewoners regelmatig even kletsen terwijl we 

aan het koken zijn. Zij willen hun verhalen 

kwijt en anderen willen een stukje aandacht. 

Het is mooi om te merken dat de bewoners 

het echt waarderen dat er mensen van 

buitenaf speciaal naar Domus komen om iets 

voor hen te betekenen. Ze kennen ons als “de 

mensen van de Ontmoetingskerk” 

 

In de Coronatijd is het koken uiteraard niet 

doorgegaan. De bewoners aten toen allemaal 

op hun eigen 

kamer. Tot op 

heden is dat nog 

niet veranderd, 

maar als wij er 

zijn is het de 

bedoeling dat zij 

aan tafel komen 

eten. Dat lukt 

nog niet echt. 

Veel bewoners 

verdwijnen met 

hun bord naar 

hun eigen kamer. 

Ze zijn het niet 

meer gewoon en 

dat is jammer. 

Het gaat ook om 

een sociaal 

gebeuren. 

D 
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 De leiding heeft 

aangegeven dat 

zij de bewoners 

zullen motiveren 

om weer 

dagelijks aan 

tafel te komen 

eten. Dan komt 

de gewoonte er 

misschien weer 

in. 

Destijds zijn we 

begonnen met 

een groep kokers 

van 10 mensen. 

We kookten in 

drie huiskamers. 

Door een andere 

verdeling nu nog 

in twee 

huiskamers. De groep bestaat nu uit acht 

mensen: Klaas ( die is er al vanaf het eerste 

begin bij is), Anneke, Laura, Floor, Adrie, 

Corien, Jonna en ikzelf. 

Niet iedereen is in de gelegenheid om alle 

keren aanwezig te zijn, maar dat is ook niet 

nodig. Wel is het fijn om af en toe iemand 

extra achter de hand te hebben. Wij bedenken 

wat er gegeten moet worden en doen de 

boodschappen. Het is een drie-gangen menu, 

maar eenvoudig. Je doet de bewoners geen 

plezier met allerlei culinaire gerechten, daar is 

trouwens ook het geld niet voor. 

Het koken bij Domus is niet te vergelijken 

met het KookHuis van de Ontmoetingskerk, 

ook dat doe ik al vanaf het eerste begin. 

Beiden blijft een uitdaging en geeft 

voldoening, maar het koken bij Domus is 

niet één keer hetzelfde. Bij Domus kom je 

vaak voor verrassingen te staan, heel 

wisselend van aard. Dat heeft niet alleen met 

bewoners maar 

ook met 

materialen te 

maken. Ondanks 

het feit dat alle 

kookgerei in een 

gesloten kast 

staat, mist er 

nogal eens wat, 

maar je leert 

improviseren. 

Mochten er 

mensen zijn die 

graag een keer 

met ons 

meekoken, dat 

kan altijd en wie 

weet wil je dan 

toegevoegd 

worden aan onze 

groep. EN… uiteraard zou het heel leuk zijn 

als jongeren interesse hebben. We horen het 

graag. 

Irene Krenning

PAASONTBIJT 9 APRIL 2023 

Op 1e Paasdag kunnen en mogen we weer het paasontbijt in 

onze gemeente organiseren. We gaan een heerlijk uitgebreid 

ontbijt voor u klaarmaken. We beginnen om 08:30. De kosten 

zijn € 4,00 per persoon. U kunt zich opgegeven door uw naam, 

aantal personen en uw telefoonnummer te noteren op de 

intekenlijst die in de hal van de Ontmoetingskerk ligt. Ook kunt 

u zich telefonisch opgeven: 06-83911088 (Bert Geurtsen) of 

via e-mailadres: bertgeurtsen105@gmail.com Opgeven kan 

tot 4 april. 

Namens de paasontbijtcommissie, 

Bert Geurtsen 

 



 

20 

KLOOSTERWEEKEND 

Door:  Laura Breur  : laurabreur@gmail.com 

p vrijdagmiddag 23 februari vertrokken we in een aantal auto’s met 12 personen: ds. Dick 

Steenks en een dames elftal, naar de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. We waren 

benieuwd, want het laatste weekend was alweer een aantal jaar geleden, in 2019 vóór de 

corona tijd. Toevallig ook in hetzelfde klooster, maar deze keer dus met onze nieuwe predikant. 

Hij durfde het wel aan met ons. 

Rond een uur of drie werden we welkom geheten door de gastvrouw en kregen we, na de thee, 

een rondleiding. Sommige dingen waren bekend, maar er was ook een renovatie geweest. Daarna 

volgde er een uitleg over de verschillende boeken met liederen die tijdens een dienst gebruikt 

worden. Dit alles volgens een bepaald schema. Het is ingewikkelder dan je denkt, want pas bij de 

laatste viering had ik alles goed. Oefening 

baart kunst zal ik maar zeggen.  

Doordat de zusters 6 “diensten” per dag 

hebben, leef je met het ritme van de klok. 

We waren niet verplicht om de Vigilie van 

6.00 uur in de ochtend bij te wonen, maar 

bij de andere diensten werd onze 

aanwezigheid zeer op prijs gesteld. 

Daarnaast hebben wij als groep ons eigen 

programma en juist dát maakt het altijd 

weer tot een bijzonder weekend. 

Het was de eerste keer dat we in de  

40-dagentijd in een klooster waren.  

Voor deze vrijdagavond hadden wij als 

opdracht: Neem iets mee wat voor jou je geloof verbeeldt. Na de Completen van 20.00 uur, zijn 

we met elkaar hierover in gesprek gegaan. 

Er waren verrassende dingen meegenomen en daardoor hadden we boeiende gesprekken. 

Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning, met een door ons zelf meegebracht hapje en drankje. 

En zo ben je, niet eens zo heel ver van huis, in een heel andere wereld, even weg van alles. 

Leven met het ritme van de klok.  

Ontbijten in stilte, ik vind het prima, er wordt niets van mij verwacht. Door een blik of een gebaar 

kun je ook contact maken of laten weten dat je de jam wilt hebben.  

Tijdens de andere maaltijden mag er trouwens wel gepraat worden.  

De “diensten”, soms wat langer, soms 20 minuten, zijn ook bijzonder om mee te maken, alleen al 

door het zingen van de zusters. 

Ook kan ik zeggen dat de schriftlezing die gelezen werd uit Mattheüs 3 : 16 t/m 4 : 11 voor ons 

nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar dát kwam doordat wij er in ons eigen programma mee aan de 

slag gingen. Door alles wat wij met elkaar in vertrouwen konden delen, was het weer een wonderlijk 

mooi weekend, in grote verbondenheid. 

 

O 
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Ik kwam een gedicht van Erik Idema tegen in een eerdere 40-dagentijdkalender wat de sfeer in 

een klooster, voor mij, mooi onder woorden brengt: 

 

De stilte is uw huis 

 

U woont niet in een storm, o Heer, 

maar in een zacht geruis. 

Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: 

De stilte is uw huis. 

 

Een stilte die zich horen laat, 

heel zacht, nog ongekend; 

ze fluistert wat nog komen gaat 

en wie U voor mij bent. 

 

Ik zoek de stilte, zoek een rust 

die ruimte maakt in mij. 

Ik adem op, ik ben gerust 

En voel u heel dichtbij. 

 

P.S. Eén van de zusters daar, zuster Hildegard (beter bekend als Christine Koetsveld, onze vroegere 

wijkpredikant) vroeg ons bij het afscheid u allen haar hartelijke groeten over te brengen. Bij deze 

dus. Wij hebben, ook met haar, boeiende gesprekken gehad. 

Heeft u belangstelling voor een weekend in een klooster? Mail naar: 

marjanberdenvandijk@hotmail.com 

 

 

 

 

UITNODIGING VOOR DE OUDERE GEMEENTELEDEN 

Door:  Hanneke Versteeg  : versteeg.wessels@gmail.com 

e protestantse contactdienst nodigt u uit voor een 

gezellige middag in de Ontmoetingskerk op dinsdag 

2 mei waar u elkaar, onder het genot van een 

heerlijke eenvoudige high tea, kunt ontmoeten. 

De middag begint om 14.30 uur (kerk open om 14.00 uur) 

en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Uw partner, vriend of 

vriendin is natuurlijk ook van harte welkom. 

Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage voor ons 

wijkdoel ‘Makunda Christian Leprosy & General Hospital’ 

gevraagd. 

In verband met de organisatie is vooraf opgeven wel nodig. 

Tot 25 april kunt u zich telefonisch aanmelden bij 

• Marja Kruijswijk,  : 078 617 0490 

• Marike Hofman,  : 078 617 6838 

D 
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KRUIS OP DE KERK 

Door:  ds. Dick Steenks  : ds.steenks@kpnmail.nl  

et is alweer een paar jaar geleden. Ik liep met mijn oudste dochter naar de kerk en toen we 

bij de kerk aankwamen vroeg ze plots: ‘Papa, waarom staat er een kruis op onze kerk? Daar 

is Jezus toch aan dood gegaan? Toch niet leuk om dat dan op de kerk te zetten?’ Ze keek 

me serieus aan. Best lastige vraag natuurlijk en ja waarom staat er een martelwerktuig pontificaal 

op het kerkgebouw? Pff, ik spreek liever met mijn kinderen over de minder zware kanten van het 

geloof, de liefde van God bijvoorbeeld en de mooie leefregels.  

Maar aan de andere kant is het kruis wel het symbool van het Christendom geworden en wordt het 

geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Dat pleit ervoor om daarover ook met kinderen op hun manier 

in gesprek te gaan. En het kruis staat niet alleen symbool voor de lijdende Christus, maar ook voor 

‘de lijdende mens’ en nog breder: voor alles in deze wereld dat niet in orde is. En daarvan weten 

ook kinderen heel goed voorbeelden te noemen. Zo is er een goede ingang om met de kinderen te 

spreken over het lijden in de wereld, en het lijden van Jezus dat uitloopt op de kruisiging. Ik 

vertelde mijn dochter hierover maar ook dat het kruis vertelt dat Jezus is opgestaan en weer leeft 

en bij ons is. En dat wij niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. Dat was nog wel een beetje 

moeilijk allemaal.  

Eenmaal thuis zag ze de stola’s liggen die ik ooit van een groep gemeenteleden 

had gekregen toen we een Israëlreis hadden gemaakt. Daarop is het 

Jeruzalemkruis (zie afbeelding hiernaast) geborduurd.  

‘Dat is ook een kruis, maar dan vijf tegelijk’ concludeerde ze. Ze vroeg gelukkig 

niet verder, anders had ik ook nog een heel verhaal moeten houden over de 

kruistochten. Want na de Eerste Kruistocht (1096) koos Godfried van Bouillon 

een dergelijk ‘krukkenkruis met Latijnse kruizen in de armen’ als wapen van zijn 

koninkrijk Jeruzalem. 

Zo vanzelfsprekend als we de kruisvorm nu gebruiken op en in kerken, zo ook op onze 

Ontmoetingskerk, is dat niet vanouds het geval geweest. Ook christenen hebben moeten wennen 

aan het kruis als symbool van hun geloof in de Opstanding en in een God die Heer en Meester is, 

zelfs over de macht van de dood. Het was namelijk niet iets om trots op te zijn als familie van je 

of iemand uit je kennissenkring het lot van een kruisiging ten deel was gevallen, laat staan om 

daarmee te koop te lopen. Deze dood was als vonnis voorbehouden aan zware criminelen en 

misdadigers. Je werd daar liever niet mee geassocieerd... De eerste christenen werden dan ook 

wel spottend "kruisaanbidders" genoemd vanwege het feit dat zij hoop putten uit een gekruisigde. 

En de Romeinse staatsman en redenaar Cicero zei al voor de christelijke jaartelling: ‘Alleen al het 

woord “kruis” zij verre van ons, Romeinse staatsburgers.’ Er werd neergekeken op een dergelijke 

dood want het was de straf voor nietswaardigen. En zo werd er ook neergekeken op mensen die 

een gekruisigde verheerlijkten. 

Dat verandert pas als keizer Constantijn in 312 het christendom uitroept tot staatsgodsdienst in 

het Romeinse Rijk. Het verhaal gaat dat hij aan de vooravond van een zware veldslag een droom 

krijgt met daarin het beeld van een kruis en de tekst ‘In hoc signo vinces’ (vertaling: in dit teken 

zul je overwinnen). Hij laat zich dopen en wint de strijd. Het kruis geldt vanaf dat moment als 

officieel symbool van het christendom en wordt afgebeeld op kerken, op graftombes, in kerkelijke 

kunst. Het christendom wordt als heersende godsdienst een factor van betekenis, van macht. Nu 

is daar opzich niet zo veel mee mis. Maar de kerkgeschiedenis kent vele zwarte bladzijden omdat 

die macht helaas weleens ontaardde in machtsmisbruik en het heersen een overheersen werd. 

Echter, als de kruisdood van Jezus iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het hoe weinig de God, die 

zich in Christus heeft laten zien, opheeft met vertoon van macht. De kruisdood toont juist het 

volstrekte afzien daarvan. God laat zich zien als Degene die het lijden van mensen tot in de diepste 

H 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Kruis_van_Jeruzalem_(rood).jpg
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diepte peilt en het ondergaat tot het uiterste. En juist dat wordt bekroond met de Opstanding. Dat 

is de weg ten leven. De weg van Jezus, zijn ‘heersen’ doet zich kennen als dienst, als een weg van 

voorbijzien aan, afzien van zichzelf. Waar het kruisbeeld als triomf op de dood wordt gebruikt, mag 

dit laatste niet vergeten worden. Vandaar dat we deze weken stilstaan bij die weg van Jezus. Het 

Paasfeest mag dan vijftig dagen duren, tot Pinksteren, de periode van voorbereiding is niet veel 

korter, veertig dagen, de zondagen niet meegeteld. 

In het zogenaamde Maltezer kruis (zie afbeelding links hiernaast) komt deze 

achtergrond nadrukkelijk terug. Het kruis, met vier even lange armen, heeft 

wigvormige uiteinden. Het is het kruis van de Johanniter orde, een ridderorde 

die is opgericht in de 11e eeuw rond een ziekenhuis in Jeruzalem dat was gewijd 

aan Johannes de Doper. De ridders waren ziekenbroeders en kregen later ook 

een taak ter bescherming van pelgrims op weg naar Jeruzalem. Als symbool 

kozen de broeders dit kruis. De wigvormige uiteinden hebben ‘punten’, acht in 

getal. Deze acht verwijzen naar de zaligsprekingen (Matteus 5: 3-10) die het program vormden 

van de orde: ‘dienst aan de naaste’. Omdat de orde in de Middeleeuwen het eiland Malta als 

vestigingsplaats kreeg, werd de naam ook wel Maltezer broeders en sprak men van 

het Maltezer kruis. Later werd dit kruis weer gebruikt door de Hugenoten in Frankrijk 

als grondvorm voor hun Hugenotenkruis (zie afbeelding links hiernaast). 

Het is ontworpen in 1688 middenin de hevige vervolgingen van de Hugenoten (Franse 

aanhangers van het calvinisme) door Zonnekoning Lodewijk XIV die één geloof 

propageerde: het Rooms-Katholieke.  

Het Hugenotenkruis bestaat dus uit het Maltezer Kruis, waarvan de armen onderling zijn verbonden 

door een cirkelvormig motief. De cirkel zou de doornenkrans van Jezus kunnen voorstellen. De 

verbinding in die cirkel is opgebouwd met Franse lelies. Ontroerend symbool, want het geeft aan 

dat de Hugenoten, ondanks de vervolgingen, trouw wilden blijven aan hun vaderland. Tussen de 

armen van de kruizen zijn vier harten aangebracht, het symbool van de liefde dat gelovigen moet 

herinneren aan het gebod 'Hebt elkander lief'. De harten zouden ook kunnen staan voor liefde, 

trouw en een open hart ten aanzien van God.  

In de meest bekende versie van het Hugenotenkruis heeft het een duif als aanhangsel. Deze duif, 

die met de kop naar beneden hangt, symboliseert de Heilige Geest. 

‘Toch mooi dat God wilde dat Jezus weer zou opstaan hè papa. Zou een groot hart dan niet veel 

beter op de kerk kunnen staan…?’  

  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vag-potenz.be/stickers/maltezerkruis.jpg&imgrefurl=http://www.cccforum.be/forum/lofiversion/index.php/t6363.html&usg=__FyyNNo9AXrK8RbddmBruYbCWNXc=&h=228&w=228&sz=38&hl=nl&start=1&sig2=fsyeP-voje3yyEKy6Ox6LQ&um=1&itbs=1&tbnid=U5z_yuhawZ2EkM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dmaltezer%2Bkruis%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:nl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLA_en%26tbs%3Disch:1&ei=sMSaS92nNJTp-QbinZ2FAg
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HULPTRANSPORTEN NAAR ALBANIË 

Door:  Leo Simpelaar : l.simpelaar@upcmail.nl  

inds 2017 rijd ik met een vrachtwagen vol met hulpgoederen naar Albanië. Een rit die via 

Duitsland en Oostenrijk naar de Italiaanse havenstad Bari voert. Daar ga ik de ferry op die 

mij naar de Albanese havenstad Durres brengt. Na de nodige douaneformaliteiten daar in de 

haven mag ik door rijden naar de douane in Tirana. Daar word ik opgewacht door een 

vertegenwoordiger van Hoop voor Albanië3 

(HvA). Deze handelt het invoeren van de 

goederen af en na 1 a 2 uur kunnen we naar 

het depot rijden. Daar staan drie mensen 

klaar om de vrachtwagen met de hand te 

gaan lossen. Na ca 2300 km en 3,5 dag ben 

ik op de plaats van bestemming. In de tijd 

dat ze de vrachtwagen leeghalen, wordt mij 

een broodmaaltijd aangeboden die ik samen 

met de Albanese depotbeheerster en de Nederlandse coördinator nuttig.  

Tijdens de maaltijd wordt er besproken wat de chauffeur zaterdag wil gaan doen. Mijn interesse 

ligt al lange tijd bij de hulp die HvA geeft aan een dorpje in de bergen. Dit dorpje Selbe ligt 

afgelegen in de bergen en is alleen bereikbaar met een terreinwagen met aandrijving aan de vier 

wielen. Als de vrachtwagen leeg is gaat de loods op slot en we begeven ons naar het guesthouse 

van HvA wat in het centrum van Tirana is gesitueerd. Dit huis is voorzien van enkele logeerkamers 

en een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. De logeerkamers worden gebruikt door 

groepen mensen die HvA komen helpen met hun werkzaamheden. Dat varieert van huizen 

opknappen of assisteren met de nieuwbouw, boodschappentassen wegbrengen naar de armste tot 

verzorgen van activiteiten in kinderdagverblijven en scholen.  

Veel van de benodigde materialen worden indien 

mogelijk in Albanië gekocht. Dit is om de plaatselijke 

economie te steunen.  

Zoals eerder gezegd gaan we op zaterdag naar het 

afgelegen dorpje in de bergen. De burgemeester 

van dit dorpje Selbe heeft enkele jaren geleden hulp 

van HvA gevraagd, om een zelfvoorzienend dorp te 

worden. Dit is door hem gevraagd omdat het in de 

winter bijna niet te bereiken is. Gedurende de 3 jaar 

dat ze hiermee bezig zijn, zie je de stappen die dit 

kleine dorpje heeft gemaakt.  

Er is een kas geplaatst voor groententeelt, de watervoorziening is gedeeltelijk gerepareerd, er is 

olifantsgras gepoot, er zijn enkele nieuwe huizen gebouwd en een aantal huizen is gerenoveerd. 

Je ziet de bewoners hard meewerken en ze hebben een positieve uitstraling. Dat was heel anders 

toen ik hier, 2 jaar geleden, voor de eerste keer kwam. Bij enkele gezinnen mag je binnen kijken 

en dan schrik je van de situatie waarin sommige gezinnen verkeren. Ondanks dat ze bijna niets 

hebben word je gastvrij ontvangen en er wordt een maaltijd aangeboden. Deze maaltijd weigeren 

is voor hen een belediging dus we schuiven aan. 

Tijdens het verblijf en dankzij de hulp van een tolk kom je veel te weten over dit dorpje en ook dat 

er nog veel moet en gaat gebeuren. 

 

3 Meer informatie: https://hoopvooralbanie.nl 
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De eerste stappen zijn met hulp van HvA 

gezet en zij kijken verder mee hoe het zich 

verder ontwikkelt. Voor de coördinator en 

zijn vrouw was het een lange weg om het 

vertrouwen te winnen van deze 46 gezinnen 

die daar wonen.  

Hoewel het op verzoek was van de 

burgemeester ging het niet vanzelf. In de 

drie jaar dat ze hier bezig zijn is het 

vertrouwen gegroeid, maar veel belangrijker 

is, dat het onderling vertrouwen gegroeid is. 

De samenwerking wordt steeds beter en ze helpen elkaar waar het nodig is.  

Zondags is er de gelegenheid om naar de kerk te gaan die in de buurt van het guesthouse is. De 

dienst is in het Albanees maar d.m.v. een oortje wordt het in het Engels vertaald. De dominee is 

een goede bekende van HvA en je wordt persoonlijk door hem begroet.  

De afgelopen jaren ben ik met HvA op veel plaatsen geweest; Bejaardenhuizen, 

achterstandswijken, kinderdagverblijven en scholen. Het is verbazingwekkend hoeveel deze 

stichting doet in dit kleine landje wat tot 1991 totaal van de wereld afgesloten was. Zondagmiddag 

is het weer tijd om naar de haven te gaan en in te schepen voor de overtocht naar Italië. De dagen 

daarna staan in het teken van het laden van de retourvracht en de reis terug naar Nederland. Met 

de ervaringen die ik elke reis opdoe, groeit mijn vertrouwen dat wat ik doe goed is. Dat is juist het 

fijne van deze stichting, je wordt als chauffeur erbij betrokken. We kunnen zien dat wat we aan 

goederen meebrengen op de juiste plaatsen aankomt. Ik verheug me daarom op de volgende reis, 

want het blijft hard nodig.  

 

HET VAKANTIEBUREAU, BIJZONDERE VAKANTIES 

Door: Sjanie Oduber namens de Diaconie  

e Diaconie wil graag het Vakantiebureau onder uw aandacht brengen. Het Vakantiebureau 

maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). De 

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk wil eraan bijdragen, dat mensen zich niet 

buitengesloten voelen. 

Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland, 

vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet 

vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. 

De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar 

achtergrond, toegankelijk. Ze zijn gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties in 

Nederland. Ook zijn de vakanties bedoeld voor mantelzorgers en hun dementerende partner. 

Er zijn mogelijkheden om financiële steun te krijgen, indien nodig. De Diaconie wil altijd helpen bij 

het zoeken naar een mogelijkheid. 

Voor meer informatie en/of boeking van een 

dergelijke vakantie, verwijzen wij u naar de website 

van het Vakantiebureau: www.hetvakantiebureau.nl 

of reserveringsformulieren aanvragen per mail: 

info@hetvakantiebureau.nl of bellen: 0343 – 745890 

De Diaconie. 

D 
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STICHTING WAKKA FOUNDATION 

Project voor advies aan en training van mentaal en/of fysiek beperkte kinderen 

 in Bamenda en Bali Njonga, Kameroen. 

Door:  Gonnie Walrecht 📱: 06 4892 7016 : info@stichting-wakka-foundation.nl   

De stichting biedt het volgende te koop aan: 

 

 

Ingelijste druk van een deel van het interieur 

van de Grote Kerk in Dordrecht. 

Afmeting lijst: 55x67 cm 

Startbod 50 euro 

Grammofoonplaat 78 toeren “Alles wat adem 

heeft”. 

De opnames voor deze plaat zijn gemaakt in 

De Grote Kerk van Dordrecht. In 

samenwerking met de Stichting “Behoud 

Grote Kerk Dordrecht”. Met o.a. Ton Kos en 

Dick Ouwehand als organisten, De Cantorij 

Morgensterkerk, Trudy Koeleman en 

verschillende Dordtse koren. 

Startbod 10 euro 

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de kosten van fysiotherapie aan twee kinderen met 

een beperking  

Wilt u een bod uitbrengen, bel Gonnie Walrecht, of stuur een mail. 

 

 

 

Kameroen ligt in midden Afrika. 
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BEDANKT NAMENS LEERGELD 

Namens:  bestuur, medewerkers en vrijwil ligers van Leergeld Drech tsteden 

n de Kerstperiode heeft Leergeld 

Drechtsteden een mooie donatie 

ontvangen van de leden van de 

Ontmoetingskerk. Maar wat doet Leergeld 

eigenlijk? 

Voor kinderen is het belangrijk dat zij mee 

kunnen doen met hun leeftijdgenoten: aan 

sport, op school, met muziek. In gezinnen 

met een laag inkomen is dat niet altijd 

mogelijk.  

Leergeld vergoedt voor kinderen van 4 tot 18 

jaar de kosten van zwemles, sportvereniging, 

muziekles of een laptop of fiets. Daardoor 

staan zij niet aan de zijlijn. In 2022 hebben 

we op die manier weer ruim 2.200 kinderen 

kunnen laten meedoen. Daarnaast werken 

wij mee aan acties als Jarige Job, Zak vol 

Geluk, de Kledingbank en Opnieuw&Co. 

Voor kinderen die uitblinken in sport of 

muziek is er het Talentenfonds. Zij hebben 

vaak hogere kosten voor hun instrument, 

trainingen of voor vervoer. Leergeld kan hier 

financieel bijspringen, zodat zij hun talent 

verder kunnen ontwikkelen. 

Namens Leergeld bedankt voor uw steun, 

zowel in de vorm van de donatie als voor het 

geven van bekendheid aan het werk van onze 

stichting! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iedereen wil graag 

meedoen!! 

I 
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NOACH IN HET LICHT VAN 

PASEN 

Door:  Henk de Visser  

inds 2020 is een meerderheid van de 

kiesgerechtigden ouder dan 50. Dat 

stond in het artikel ‘Zonder 

toekomstgerichte vijftigplussers is Nederland 

verloren’ van ‘De Correspondent’. Door de 

vergrijzing neemt het aantal 

kiesgerechtigden ouder dan 50 voorlopig nog 

behoorlijk toe. Daarmee hangt samen, dat 

jongeren steeds minder invloed hebben op 

de uitslagen van verkiezingen. 

Is dat erg? Het is ten minste iets om eens 

over na te denken. Want wat blijkt uit de 

afgelopen decennia? Het beleid van de 

overheid zet steeds meer jongeren in de kou, 

omdat de keuzes gemaakt worden door 

ouderen. Ik durf zelfs te stellen dat de 

toekomst van jongeren in gevaar komt. Dat 

is in mijn vorige artikel aangehaald ten 

aanzien van jongeren die geen toekomst 

meer zien in de voortzetting van het 

boerenbedrijf van hun ouders. Maar het is 

veel breder. De crisissen van nu zijn het 

gevolg van keuzes die in de afgelopen 

decennia gemaakt zijn. Het grootste 

probleem is, dat belangen van de 

toekomstige generaties nauwelijks 

meegewogen worden, omdat keuzes op 

‘korte termijn overwegingen’ gebaseerd 

worden. 

Soms lees ik een verhaal over Noach voor 

aan mijn kleinzoon. Hij is enthousiast over 

het verhaal. Het spreekt hem aan dat dieren 

gered werden. Ik heb nog geen vraag 

gekregen waarom er maar een paar mensen 

gered werden. Toch is het Noach verhaal een 

verhaal over een nieuw begin, waarbij elke 

diersoort net zo belangrijk is als de 

menselijke soort. 

Wat heeft Noach met deze tijd te maken? Er 

zijn veel signalen dat de huidige manier van 

leven steeds meer crisissen tot gevolg heeft. 

Die worden nu met noodmaatregelen 

bedwongen. Dat lijkt nog te lukken, maar op 

de lange duur wordt dat steeds moeilijker. 

Noach zag dat de mensen van toen 

verkeerde keuzes maakten. Het verhaal gaat 

over God die straft met een grote vloed. Bij 

het voorlezen heb ik ‘God’ en ‘straf’ niet 

genoemd, maar heb ik wel verteld over 

Noach die inzag dat de manier waarop de 

mensen toen leefden verkeerd was. Noach 

maakte daarom een keuze, waar in die tijd 

weinig mensen begrip voor hadden. Hij 

zorgde voor een manier om het leven van 

mens en dier ook na de crisis voort te laten 

bestaan. De mensen om hem heen dachten 

dat er geen verandering van hun manier van 

leven nodig was. 

Het bizarre van de manier van leven van 

deze tijd is, dat de rijken steeds rijker 

worden ten koste van de armen en van de 

toekomstige generaties. Dat zal naar mijn 

mening geen straf van God op leveren, maar 

wel ellende voor een steeds groter deel van 

de mensheid en voor alle levende wezens. 

De vraag is: wie is God? In mijn ogen is God 

alles in allen. Godsdienst is leven ten dienste 

van je omgeving. De ‘straf van God’ is het 

gevolg van verkeerde keuzes. Eigenlijk komt 

het neer op een verantwoorde manier van 

leven zoals Christus ons heeft voorgeleefd. 

En dan kom ik toch uit op andere keuzes, 

dan de keuzes die in het algemeen gemaakt 

worden. 

  

S 
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Door bij onze keuzes de gevolgen voor de 

omgeving en toekomstig leven mee te 

wegen, kunnen we misschien de dreiging van 

‘de vloed van crisissen’ verminderen. Het zou 

goed zijn als keuzes afgestemd worden op 

harmonie met het geheel (wat ‘God’ 

genoemd kan worden) in plaats van op 

persoonlijk voordeel.  

Een belangrijk verschil met het verhaal over 

Noach is, dat er nu veel meer met elkaar 

bereikt kan worden.  

 

 

Het is belangrijk om er met elkaar over te 

praten en om samenwerkingsverbanden te 

steunen, die uitgaan van verantwoorde 

keuzes. Niemand is te oud om deel te 

worden van een meer harmonieuze 

toekomst. Integendeel, juist 

toekomstgerichte ouderen zijn essentieel 

voor de toekomst van volgende generaties! 

Goede Paasdagen toegewenst en een 

opstanding naar een leefbare toekomst.  

  

DE SCHAAL 

Uit:  Taal van de Stilte; ( ingestuurd door 

Jan Overduin)  

Er was eens een koning die jarenlang de 

wijze lessen van een oude meester ontving. 

Toen de wijze het hof voorgoed wilde 

verlaten wilde de koning hem een wens 

vervullen. 

De wijze man greep in de diepe zak van zijn 

gewaad, haalde er een prachtig blinkende 

schaal te voorschijn en vroeg de koning de 

schaal met goudstukken te vullen. 

“Dat is makkelijk”, dacht de koning, maar 

zijn verbazing was groot toen hij zag dat de 

schaal niet vol werd hoewel reeds een zak vol 

goud erin geleegd werd. De koning had zelfs 

de indruk dat de schaal steeds leger werd hoe 

méér goudstukken hij erin deed. Hij was 

teleurgesteld en schaamde zich omdat hij de 

eenvoudige wens van de wijze man niet kon 

vervullen. 

De oude man zei: “Wanneer je de schaal niet 

kunt vullen zoals je beloofd hebt, dan zeg je 

het maar, ik zal haar weer in mijn zak doen 

en je voorgoed verlaten.” 

Peinzend keek de koning naar de wijze man. 

Hoe was het mogelijk dat hij ondanks zijn 

rijkdom en zijn vrijgevigheid de schaal niet 

kon vullen?  

“Hoe kan dit?”, vroeg de koning. “Vertel me 

het geheim van de schaal.” 

“Het is inderdaad een bijzondere schaal”, zei 

de wijze man, “ze heeft zoals het menselijke 

hart twee eigenschappen. De eerste 

eigenschap is nooit te bevredigen verlangen. 

Je kunt het vullen waarmee je wilt, met 

rijkdom, kennis, met macht of aanzien, met 

levenslust of genot, met alles wat er bestaat 

- het zal nooit vol worden, het wil steeds 

meer, en steeds andere dingen. Omdat de 

mens dit geheim van zijn aardse leven niet 

kent of vergeten is, leeft hij in een verlangen 

zonder onderbreking. En hoe meer een mens 

ontvangt des te meer wil hij - dat is de schaal 

van het verlangen. 

De tweede eigenschap van de blinkende 

schaal is leegte. 

Wanneer ook maar één lichtstraal het midden 

van de lege schaal treft weerspiegelt de hele 

schaal het licht, is zij tot boven toe vervuld 

met de glans van het licht - dán is het hart 

werkelijk vol.” 
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VOORAANKONDIGING 

GEMEENTEAVOND 

Op dinsdag 18 april staat er een 

gemeenteavond gepland in onze kerk. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt u vanuit de 

kerkenraad geïnformeerd over 

ontwikkelingen vanuit diverse gremia. Ook 

zal mevrouw Paula Blokhuis van Wij de Kerk  

een presentatie geven over het werk van 

Wij de Kerk. De definitieve agenda voor 

deze avond zal te zijner tijd gepubliceerd 

worden via de Zondagsbrief of Kerk op 

Dordt. 

Marco Molendijk, scriba. 

BIJDRAGE WIJKBRIEF 

STERRENBURG 

Om diverse redenen krijgt u sinds een aantal 

jaren geen acceptgiro meer voor uw vrijwillige 

bijdrage in de kosten van de wijkbrief. Het 

betekent helaas niet dat ook de kosten van de 

wijkbrief nu niet meer bestaan. Op jaarbasis 

moet uw penningmeester ca. € 2.000 voor dit 

fraai verzorgde drukwerk betalen.  

Uw kerkrentmeesters zijn blij als u, als lezer van 

deze onmisbare bron van informatie over de 

wijkgemeente iets zou willen bijdragen zodat de 

gemaakte kosten enigszins gecompenseerd 

worden. U mag uiteraard zelf bepalen wat de 

wijkbrief u waard is en dat zal samenhangen met 

de waardering die u daarvoor heeft.  

Voor een aantal van u misschien de enige 

verbinding met onze wijkgemeente. Dus in 

meerdere opzichten een kostbaar gebeuren. Met 

de wijkbrief houden we als gemeenteleden niet 

alleen contact met de wijk, maar ook met elkaar 

en blijven wij zo op de hoogte van de 

ontwikkelingen en activiteiten binnen onze kerk.  

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op: NL33 

RABO 0373 7028 25 t.n.v. PWG Sterrenburg te 

Dordrecht o.v.v. “bijdrage wijkbrief”.  

Mocht het overmaken voor u lastig zijn dan kunt 

u ook uw bijdrage in een envelopje doen en in de 

collectezak deponeren. Zet u er dan wel even op 

dat het voor de wijkbrief is. Daarnaast mag u het 

ook gewoon in de brievenbus van de 

Ontmoetingskerk doen of iemand eventueel 

vragen dit te doen. Ook dan graag met 

vermelding: wijkbrief. 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage,  

Hans van Rossum, kerkrentmeester 

 

NALATEN AAN UW KERK 

U kunt uw wijkkerk gedenken in uw 

testament. Dat betekent dat u de 

toekomstige generaties van onze kinderen 

en kleinkinderen binnen onze gemeente 

helpt om als geloofsgemeenschap te kunnen 

blijven voortbestaan. Dat zal ongetwijfeld in 

een andere vorm zijn dan wij nu kennen 

maar de mooie gedachte achter het 

schenken blijft hetzelfde. Wilt u ook een 

bijdrage leveren aan de toekomst van uw 

kerk op het moment dat u daar zelf geen 

deel meer van uitmaakt dan heeft u de 

mogelijkheid om de Protestantse 

Wijkgemeente Sterrenburg op te nemen in 

uw testament. 

Hans van Rossum – kerkrentmeester 

 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

FEESTARRANGEMENT 
U wilt een feestje geven, maar uw huiskamer is te klein of u wilt gewoon die 
rompslomp niet thuis. In dat geval is daar de ideale oplossing: wij gaan voor u aan de 
slag door de Ontmoetingsruimte van onze kerk gezellig en geschikt te maken voor dat 
feest. De ruimte wordt kleurrijk aangekleed en leuk gedecoreerd zodat u en uw gasten 
zich hier thuis zullen voelen. Deze grote en feestelijk aangeklede huiskamer staat voor 
u ter beschikking met een maximale tijdsduur van vijf uur. Uiteraard mag u gebruik 
maken van de piano en beamer als u daar prijs op stelt. 
 

Uw gasten worden bij binnenkomst welkom geheten met een kopje koffie of thee met 
al of niet een heerlijk (Brokking) gebakje. Wie dat wil krijgt uiteraard nog een tweede 
kopje. Dan is het tijd voor een drankje. Dat kan een jus d’orange of een frisdrank zijn, 
maar er wordt ook overheerlijke verse bowl gemaakt, een beproefd succes! Natuurlijk 
kunnen uw gasten ook kiezen voor een glas wijn of bier, al of niet alcoholvrij. Wij gaan 
langs met verse zelfgemaakte hapjes zoals een gevuld ei, een dadel met walnoot of 
roomkaas gevuld, een plakje komkommer met verse zalm, een gevuld tomaatje en 
noem maar op. Natuurlijk ontbreken de schaaltje met pinda’s en borrelnootjes niet.  
Er is ook geregeld vraag naar een kwalitatief goed buffet en ook dat is mogelijk. 
Kortom het wordt een hoogtepunt, een feest dat u extra blij maakt en waar uw gasten 
nog lang de mond vol over zullen hebben.   
 

Het team regelt alles en zorgt ervoor dat u totaal ontspannen kunt genieten van 
uw feestelijke bijeenkomst, samen met de door u geïnviteerde gasten. 

 

De locatie ligt midden in de wijk en is prima bereikbaar met buslijn 5 en 7. 
Graag geef ik u tevoren, aan de hand van uw wensen, een prijsplaatje zodat u weet 
waar u aan toe bent. De Ontmoetingsruimte heeft plaats voor maximaal 60 gasten. 
Als u gebruik maakt van dit FEESTARRANGEMENT, dan steunt u bovendien uw 
wijkgemeente, want de gehele netto opbrengst gaat geheel naar uw wijkkerk!  
 

Voor een beschikbare datum kunt u mij bellen of mailen: 078-6176885 of 06-
15531153; email: hrossum@gmail.com . Graag hoor ik van u. 
 

Hartelijke groet van Hans van Rossum, namens het gehele feestteam. 
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PROGRAMMA OPEN HUIS 

Ontmoetingskerk 

april t/m augustus 2023 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 
Alle programma’s onder voorbehoud  

Raadpleeg de website  

 

12 april ‘Plantaardigheden’. Pieter Schoon, auteur van het boek ‘Biesbosch Flora, voormalig 

huisarts en nu vrijwilliger in de Dordtse Biesbosch, laat ons kennismaken met de 

bijzondere waarde van de flora in de Biesbosch voor onze gezondheid. 

26 april Jorien Vegter geeft een update over het werk van de stichting Sport For Empowerment 

in Sierra Leone, waar haar dochter nauw bij betrokken is. 

10 mei ‘De Dordtse affaire’. Frank van Riet vertelt over zijn recent verschenen boek over 

vervolging, verzet en verraad in en om Dordrecht 

24 mei  Percival Stubbs geeft een lezing over de Vestaalse Maagden. Minou den Hals omlijst 

deze lezing met prachtig harpspel. 

14 juni Harm Blom , boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, geeft een lezing over de 

Visarend in de Biesbosch. 

28 juni Slotdag met ? ? ? en afgesloten met een pannenkoekenmaaltijd 

19 juli Zomerprogramma (3e woensdag) 

16 aug. Zomerprogramma (3e woensdag) 

U bent op bovenstaande data van 10.00 – 12.00 uur harte welkom in de Ontmoetingskerk,  

Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Ingang Lunenburgplein t.o. eindhalte bus 5 en 7 

Inloop vanaf 09.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur. Voor meer informatie:  

Kijk ook op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl of bel of mail naar  

Contactpersoon: 

Idelette Reehorst, (coörd.) of Cor den Dopper,  

: 617 75 89     📱: 06 515 65 002 
: ideletter@hotmail.com   : cjdendopper@gmail.com 



Kerkdiensten Pasen, lente en zomer 2023  

Datum Voorganger Bijzonderheden     

26 maart ds. M. Moerland 40 D.5 - Judica project / vespers 

02 april ds. D. Steenks 40 D.6 - Palmarum project / vespers 

06 april ds. D. Steenks Witte Donderdag Vespers 19:00 uur 

07 april ds. D. Steenks Goede Vrijdag Vespers 19:00 uur 

08 april ds. D. Steenks Paaswake Aanvang 22.00 uur 

09 april ds. D. Steenks Pasen  

16 april ds. N.A. van der Leer Quasimodo (Zondag PgDD) kinderdienst XL 

23 april ds. D. Steenks Misericordias IKAA Dienst 

30 april ds. J.H. van der Sterre Jubilate  

 

07 mei ds. P. Bartmentlo Cantate  

14 mei ds. D. Steenks Rogate  

18 mei - - - - - - - Hemelvaartsdag  

21 mei ds. D. Steenks Exaudi  

28 mei ds. D. Steenks Pinksteren  

 

04 juni Gast Trinitatis  

11 juni ds. D. Steenks 1e z. na Trinitatis  

18 juni mw. M.H.E. Keizer-Meeuwse 2e z. na Trinitatis  

25 juni ds. D. Steenks 1e van de zomer  

 

Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de zondagsbrief of Kerk op Dordt voor de laatste updates 

 
 

 
 

 

Collectebonnen  

U kunt collectebonnen bestellen door geld over te 
maken naar Rekeningnummer:   
NL42 RABO 0373 7025 66  t.n.v. CvK Prot. Gem. 
Dordrecht-Dubbeldam inzake collectebonnen (onder 
vermelding van kleur collectekaart, aantal kaarten, 
postcode + huisnummer).  
Daarna worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd. 

Kleuren collectekaart:  

• Oranje bonnen: €10,-  
     (1 kaart met 20 bonnen van €0,50); 

• Gele bonnen: €15,-  
     (1 kaart met 20 bonnen van €0,75); 

• Paarse bonnen: €25,-  
     (1 kaart met 20 bonnen van €1,25). 

 
 



 


